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De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop BEZOEKEN – Zondag vieren in Wittem 
 

Vieringen in het weekeinde: 
- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur; 
- Zondag: eucharistievieringen om 9.00, 11.00, 18.00 u. 
Op weekdagen (ma. t/m vr.):  
- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur (uitgezonderd op 
feestdagen); dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen 
in het morgengebed. 
- donderdag 12:00 uur: rozenkransgebed voor de vrede. 

 

- Kerk en kapellen zijn dagelijks geopend van 7.45 tot 18.15 
uur; in het weekend tot na de avondvieringen. 
- Openingstijden receptie: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. 
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of  
info@kloosterwittem.nl. U kunt altijd een afspraak maken 
voor een pastoraal gesprek of om te biechten. 
- Vergoedingen misintenties: viering door de week € 10; 
viering in het weekend of op feestdagen € 25. 

 

 

Bijzondere vieringen in september 

• Weekend 7/8 september: Amnesty-weekend. We ontsteken in alle vieringen de Amnesty-kaars voor 
Leidy Cadena uit Colombia, die bij een vreedzaam protest werd beschoten en een oog kwijtraakte. U 
kunt Leidy een groet ter bemoediging sturen. Adresgegevens liggen bij de uitgangen van de kerk. 

• Dinsdag 10 september, 19.30 uur: viering in Scala vanwege de 'Dag van de Preventie van Zelfdoding'  

• Zondag 29 september, 11.00 uur: viering met een Afrikaans tintje. De zang in de viering wordt verzorgd 
door drie Afrikaanse 'Zusters van Heerlen', leden van het internationale bestuur van de zusters.  

• Zondag 29 september, 17.00 uur: Iona-viering. 
 

- Elke donderdag om 12.00 uur is er een rozenkransgebed voor vrede in de wereld en in ons eigen leven. 
- Vanaf september is er weer twee keer per maand meditatie: elke eerste en derde woensdag, van 19.00 

tot 20.00 uur, dit keer op 4 en 18 september. Eerst een half uur mediteren, daarna napraten bij een kop 
thee. Deelname kost 2 euro per keer. Meer info en opgave: m.debets@stclemens.org 

 

Gerardus-noveenzondagen 

Op 18 augustus zijn de Gerardus-noveenzondagen weer begonnen: de negen zondagen op weg naar het 
feest van de heilige van Wittem, Gerardus Majella, op 16 oktober. In de kerk staat een Gerardusbeeld met 
negen kaarsen. Op 18 augustus is de eerste hiervan aangestoken en elke noveenzondag komt daar eentje 
bij. Tot alle negen kaarsen branden, op de zondag voor het Gerardusfeest. Vanaf 18 augustus zijn er ook 
nieuwe Gerardus-noveenprentjes beschikbaar, met een korte levensbeschrijving van Gerardus en een no-
veengebed. Neem gerust een prentje mee, ook voor iemand anders die zelf niet naar Wittem kan komen. 
 

Week van de Preventie van Zelfdoding - Suïcidepreventieweek 

10 september is wereldwijd de ‘Dag van Preventie van Zelfdoding’. In Nederland is hier een hele week aan-
dacht voor: van 9 t/m 15 september. Aandacht voor zelfdoding is belangrijk: het vermindert het taboe en 
kan er zo aan bijdragen dat iemand met zelfdodingsplannen op tijd om hulp vraagt. 
In Klooster Wittem willen we daarom ook aandacht besteden aan zelfdoding: op dinsdagavond 10 septem-
ber is er een viering van solidariteit en gedenken, waarin we met gebeden, gedichten, muziek en kaarsen 
stilstaan bij mensen die stierven door zelfdoding. Verder is er van 7 t/m 15 september een speciale noveen-
kaars verkrijgbaar met het logo van de Stichting voor Zelfdodingspreventie 113. 
 De viering op dinsdagavond begint om 19.30 uur en is in Scala. Ze is bestemd voor allen die zich betrok-
ken voelen, gelovig of ongelovig en van wat voor levensbeschouwing dan ook. Na afloop is er gelegenheid 
om na te praten bij koffie of thee. 
 

Maand van de Schepping  

Sinds een aantal jaren is september de Maand van de Schepping, die begint met de Wereldgebedsdag voor 
de Schepping op 1 september. Voor deze dag heeft de paus een brief geschreven. Daarin zegt hij onder 
andere: “de bescherming van de schepping is niet alleen een zaak van verantwoordelijkheid tegenover onze 
medeschepselen en hen die na ons komen. Het is ook een zaak van geloof. God is immers de Schepper. God 
schiep ook ons, als beeld van Zichzelf. Als beeld van God zijn we vrije wezens, maar juist daardoor zijn we 
verantwoordelijk om gerechtigheid en vrede in de wereld te bevorderen. Een eerste aandachtspunt daarbij 
is”, aldus de paus, “een eerlijkere verdeling van de rijkdommen van de aarde.” 

http://www.kloosterwittem.nl/


Iona-viering op 29 september 

Al enige jaren is er elke laatste zondagmiddag van de maand een Taizé-viering. Maar 
in september wordt deze een keer vervangen door een Iona-viering. Iona is, net als 
Taizé, een oecumenisch klooster, maar dan op het Schotse eiland Iona. In de spiritua-
liteit van de Iona-gemeenschap speelt aandacht voor de schepping en de natuur een 

belangrijke rol. Daarom in deze Maand van de Schepping een viering met Iona-liederen. 
 De viering is op zondag 29 september om 17.00 uur en duurt ongeveer een half uur. Hartelijk welkom! 
 

Tentoonstelling van Luc ten Klooster in Scala 

In september hangen in Scala twee kunstwerken rond het thema ‘schepping’. Het ene heet ‘de achtste 
dag’, over wat mensen gedaan hebben met de schepping die God hun gegeven heeft (na zeven dagen van 
scheppen). Het is een banier geprint op  papier van een oude bijbel. Het andere kunstwerk heet ‘too late to 
say sorry’ (te laat om sorry te zeggen). Het toont een plantje dat niet kan overleven, omdat de mensen zijn 
en hun eigen leefomgeving vernietigen. Luc ten Klooster, de kunstenaar, was vele jaren betrokken bij aller-
lei activiteiten in de kloosterbibliotheek. 
 

Lezing 80 jaar bevrijding 

In het kader van 80 jaar bevrijding houdt Pierre Hupperts een lezing over zijn nieuwe boek ‘Recht en on-
recht na de Tweede Wereldoorlog, Zuid-Limburg/Gulpen-Wittem 1944-1955’. Hoe ging men na de oorlog 
in de gemeente Gulpen-Wittem om met Joden, Duitsers en mensen die verdacht werden van collaboratie? 
Wat waren de verschillen tussen de tien kerkdorpen van de gemeente? Pierre spreekt ook over de rol van 
de kerk, met name klooster Wittem: over haar strijd tegen het nationaalsocialisme en haar inzet voor 
barmhartigheid na de oorlog. Het boek van Pierre Hupperts komt in de loop van september uit. Het is na 
afloop van de lezing verkrijgbaar en dan kunt u het laten signeren door de auteur. 
 Datum/tijd: zaterdag 28 september 2024, 14.00-16.00 uur; Plaats: Scala. Entreeprijs: 10 euro, incl. een 
kop koffie/thee; Graag aanmelden: www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 4501741 
 

Gerarduskalender met een eigen schild 

Natuurlijk kent u de Gerarduskalender, de Wittemse dagkalender met voor elke dag een spreuk en een we-
tenswaardigheid, mop, puzzel of bezinnende tekst. De editie 2025 is alweer verkrijgbaar bij de boekwinkel, 
voor € 10,50. De afbeeldingen op het ‘schild’, de stevige kartonnen achterkant, zijn dit jaar geschilderd door 
Joek Boon en (de andere kant) gefotografeerd door Claudia van den Hof.  
Maar sinds enige jaren kunt ook een eigen schild laten maken, met uw vereniging, familie of het bedrijf 
waar u werkt. U zorgt voor een foto en wij maken daar een schild van. Voorwaarde is dat u minimaal 20 
kalenders afneemt. Leuk als kerstcadeau, of gewoon om de onderlinge band te verstevigen. 
 Kijk voor de wijze van bestellen op www.gerarduskalender.nl/persoonlijkschild. Maar er liggen ook fol-
ders in Scala met nadere uitleg. 
 

Kloosterboekwinkel Wittem 

 Vanaf september verschijnen weer veel nieuwe boeken. Wekelijks zetten we deze ‘in de 
etalage’ op de website www.kloosterboekwinkelwittem.nl 

 De R is weer in de maand. Daarom is er vanaf deze maand een tafel in met agenda’s en 
kalenders voor het nieuwe jaar. Uiteraard ontbreekt daar onze eigen Gerardus-
scheurkalender daarbij niet. 

 Wereldwinkel Wittem geeft in september 10% korting op doosjes: houten doosjes of 
smaakvol gelakte doosjes voor het bewaren van kleine spulletjes. Of kleurige pillendoosjes, versierd met 
kraaltjes. Handig en mooi, voor eigen gebruik of om cadeau te geven. 

 Vooruitkijken: op zaterdagmiddag 26 oktober verzorgt Stijn Fens de najaarslezing in Klooster Wittem. 
Titel: ‘Terug naar af - de schitterende toekomst van de katholieke kerk in Nederland’. Stijn Fens is eind-
redacteur Levensbeschouwing Katholiek bij de  KRO-NCRV. Deelname kost € 10,-. U kunt zich opgeven 
via www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 4501741 

 De kloosterboekwinkel is 7 dagen per week geopend van 9.00 tot 17.00 uur.  
 

Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de Stichting ‘Vrienden van Kloos-
ter Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681 

http://www.gerarduskalender.nl/persoonlijkschild
http://www.vriendenvankloosterwittem.nl/

